
Lof der Arrogantie 

We hebben ons al ver op de intellectuele ladder omhoog gewerkt, met 
onze connecties hebben we later de goede banen voor het uitzoeken en 
de klassieke cultuur, waar we met zijn allen zo trots op zijn, houden wij 
in ere. In de dagelijkse realiteit van het leven ontkomen we er maar 
lastig aan: als Erasmiaan ben je nu eenmaal beter dan anderen. 

Het feit dat we überhaupt Erasmiaan zijn, getuigt al van onze 
superioriteit. Een buitengewone intelligentie en een monsterscore op je Cito 
zijn tenslotte vereist, en pappie en mammie konden daar verder echt geen 
invloed op uitoefenen. We mogen met recht trots zijn dat we zelf zover zijn 
gekomen! We hebben een eigen Cultuur opgebouwd, vertegenwoordigen als 
elite de Oudheid en houden de beste feesten. 

Het onderwijs is bijzaak, van het docententeam hoeven we niet veel te 
verwachten. Als gymnasiasten kunnen we net zo goed zelf het boek 
doornemen. Respect voor de leraren is dan ook overbodig. Hadden ze immers 
werkelijk iets in hun mars gehad, dan zouden ze niet voor de klas staan. 
Ons zal dat niet gebeuren, wij komen zonder twijfel allemaal goed terecht, 
aangezien we met een paar telefoontjes naar de vrinden van pa en ma een 
prima betaalde baan hebben. Ook de eerste erfenis hebben we tegen die tijd 
wel binnen na jaren slijmen bij onze gefortuneerde oma en opa. 

Natuurlijk zijn wij de slechtsten niet en laten we uit liefdadigheid ook 
allochtonen toe, al was het maar om te laten zien dat we geen clubje kakkers 
zijn. Ze mogen dan niet ons soort mensen zijn en zo groot wonen als mijn 
wc, toch zijn wij nooit te beroerd om de sloebertjes uit Zuid te helpen – al 
moet je ons niet vragen waar dat ligt. Een beetje dankbaarheid, zoniet 
onderdanigheid, is dan natuurlijk wel op zijn plaats. Niet dat ze er ooit écht 
bij zullen horen, maar bij wijze van spreken dan. 

En daar houdt onze gigantische maatschappelijke betrokkenheid niet 
op: uiteraard hebben we allemaal ons steentje bijgedragen aan het herstel 
van de economie door VVD te stemmen. Onze redder Rutte steunen is 
misschien niet altijd makkelijk: Wilders tolereren bleek nog niet eens het 
zwaarst, voor het maatschappelijk nut moesten we ook onze terecht 
toegekende bonussen opofferen. Althans gedeeltelijk, een beetje. De 
hypotheekrenteaftrek moet natuurlijk voor onze hoogste inkomensklasse 
behouden blijven, dat draagt bij aan het herstel van de huizenmarkt en helpt 
ons de crisis uit. Arbeidsongeschikten en gehandicapten kunnen dan onze 
tuinhekjes schilderen, in die uitkeringen kunnen we dus best snijden. 

We zijn de crème de la crème van Rotterdam, we wonen in 
Hillegersberg en Kralingen, zitten op de beste school en bereiden ons voor op 
het corpsleven, waar wij gestaag verder zullen bouwen aan ons old-boys-
netwerk. Er omheen draaien heeft geen zin, het is onontkoombaar: wij 
Erasmianen zijn de elite van morgen en onmisbaar voor de Nederlandse 
maatschappij! 
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